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Zeven roosjes broccoli

Op een doodnormale druilerige zondagmiddag kwam Merlijn thuis van de 
voetbal. Hij had reuzehonger. Hij smeet zijn 
voetbalzak in de hoek van het waskot en 

liep meteen door naar de keuken. ‘Wat gaan 
we eten?’ vroeg Merlijn nieuwsgierig.
‘Broccoli’, antwoordde Katrien, de mama 
van Merlijn. Ze zat al aan tafel met 
Stijn, de broer van Merlijn. 
‘Bah, alweer? Dat is al de derde keer 
deze maand!’ reageerde Merlijn 
misnoegd. Met veel tegenzin zette 
hij zich aan de grote tafel. Mama 
Katrien schepte een worst, een beetje 
aardappelen en vijf groene roosjes broccoli 
op een bord. ‘Smakelijk’, zei ze terwijl ze het 
bord aan Merlijn gaf.
Merlijn at zijn aardappelen en worst snel op, maar alle broccoli bleef liggen. ‘Mag ik 
wat meer aardappelen? Ik eet niet graag broccoli’, zei Merlijn.

‘Oma zegt dat broccoli goed is voor je hersenen.’

‘Als jouw broccoli op is, mag je nog wat bijpakken. Oma zegt altijd dat broccoli goed 
is voor je hersenen, die moet je dus ook opeten. Of oma gelijk heeft weten we niet, 
maar dat gaan we hopelijk ooit nog eens zien.’
Zijn honger was plots over. 
Twintig minuten gingen voorbij en iedereen had gedaan met eten, behalve Merlijn.
Hij maakte met zijn broccoli groene vormpjes en �guurtjes. Alles was interessanter 
dan het op te eten. Hopelijk zegt mijn mama dat ik het niet meer moet, dacht hij, 
maar net op hetzelfde moment begon broer Stijn wat te wriemelen en rond te draaien 
op zijn stoel.

‘Mag ik verder gaan spelen met de lego op mijn kamer?’ vroeg Stijn.
Katrien keek over de potten en pannen heen naar Stijn. Zijn bord was leeg.
‘Ja,’ zei ze ‘ je hebt �ink gegeten. Merlijn, jij moet blijven zitten tot je bord leeg is.’
Stijn rende weg. Net voor hij de deur uitliep, stak hij zijn tong uit naar Merlijn.
Toen Merlijns mama alle borden en glazen afruimde, kreeg hij een idee. Telkens als 
mama niet kijkt, zal ik beetje per beetje wat broccoli terugleggen, dacht hij.

De eerste keer nam hij snel twee roosjes broccoli en probeerde ze in de 
grote ovenschotel te gooien. Omdat hij het zo snel mogelijk wou 
doen, had hij er één roosje naast gesmeten. Daarom zette hij de 
ovenschotel iets dichterbij. De tweede keer deed hij het iets rustiger 

en kon hij nog twee roosjes in de ovenschotel smijten. De derde 
keer was zijn geluk over. Net toen hij met zijn bord boven 

de ovenschotel hing om het laatste roosje erin te 
duwen draaide zijn mama haar om.

‘Neen! Ik lust geen 
broccoli!’
 
‘Héla, wat doe jij daar? Eet je bord leeg!’ riep 

mama Katrien.
‘Neen! Ik lust geen broccoli!’

‘Ik zal het nog één keer zeggen, eet je bord leeg!’ riep 
Merlijns mama terwijl ze recht op hem af stapte.

‘Neen, neen, neen!’ riep Merlijn standvastig en hij gooide zijn vork in zijn bord.
‘Oké, ga dan maar in de hoek staan!’ zei ze, terwijl ze naar de hoek bij de gootsteen 
wees. Zo kon ze hem goed in het oog kon houden.
Toen stond Merlijn daar, met een gezicht tot op de grond. ‘Gelukkig heb ik die 
broccoli niet moeten opeten’, mompelde hij tegen zichzelf.
‘Voilà’, zei Katrien en ze schepte zeven roosjes broccoli op en legde die op een groot 
bord. ‘Dit mag je zo meteen opeten of anders krijg je vanavond geen aardbeien als 
dessert!’
Na nog eens vijf minuten ging Merlijn weer zitten en at zijn broccoli op. Alle zeven 
roosjes. Ondertussen dacht hij: Als ik dit nu opeet dan word ik zo slim dat ik de 
volgende keer een betere oplossing ga bedenken…
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